
 

 

Beste nieuwsbrieflezer, 

De eerste maanden van het jaar vlogen voorbij. Eind januari  

vertrok Willem voor bijna vier weken naar het hoofdkantoor van 

MAF-US in Amerika. Iedere vier jaar moet hij trainingen volgen, 

gedeeltelijk herhaling om dingen weer op te frissen, maar ook 

weer veel nieuwe informatie werd er gedeeld. Het was de eerste 

keer dat Willem weer op het hoofdkantoor kwam sinds wij daar 

in 2014 de trainingen volgden vooraf aan de uitzending. Het was 

goed om weer ‘gezichten’ te zien achter de emails en face to 

face dingen te kunnen bespreken.  Ook was het mooi om 

collega’s van over de hele wereld te ontmoeten  en te horen hoe 

zij dingen doen in hun programma. Als gezin ging het goed     

gelukkig hier en het was een drukke tijd met verschillende 

mooie gebeurtenissen. We vierden Matthias zijn 11e verjaardag. 

Hij mocht zelfs op een helikoptervlucht mee van een andere       

organisatie om patiënten op te halen en naar het ziekenhuis te 

brengen. Zelf mocht ik mee naar een andere speciale 

gebeurtenis, de Bible dedication (het opdragen) van de volledige 

vertaling in de Ngalik taal. 

NGALIK BIJBEL DEDICATION 

Al jaren kregen we van dichtbij mee hoe het vertaalwerk    

vorderde en voerde Willem niet alleen vluchten uit voor 

de vertalers, maar kon hij ze ook helpen door sommige 

praktische zaken van Buzz (de vertaler) zijn schouders te 

halen. Zoals de electriciteitsvoorziening in het huis, in 

het dorp. Eerder al met het repareren van de               

hydrogenerator en later met het installeren van 

zonnepanelen. Het vertalen is een langdurig proces en 

heeft alles bij elkaar wel 61 jaar in beslag genomen. 

Door onveiligheid in het dorp kon de dedication helaas 

niet in het dorp zelf plaatsvinden en werd iedereen die 

de ceremonie bijwoonde naar Dekai gevlogen. Dit is een 

wat grotere plaats waar ook veel mensen van dezelfde 

taalgroep wonen. Het was erg mooi en indrukwekkend 

om mee te maken. Er werd nagespeeld hoe de vader van 

Buzz in 1963 voor het eerst aankwam in het dorp en hoe 

de mensen gereed stonden om hem te vermoorden. 

Doordat hij uitgeput op de grond viel, kwamen de     

mensen tevoorschijn en zagen ze af van hun plan.   

Daarna werd verteld hoe het Evangelie temidden van 

alle    stammenoorlogen de harten van de mensen    

veroverden. Indrukwekkend hoe deze eerste 

zendelingen alle luxe en zekerheden opgaven om zich 

met een jong gezin daar te vestigen en zo de mensen te 
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Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de 

troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Openbaring 7:9 

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of 

Willem & Mariëtte als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u 

zich aanmelden via de website www.maf.nl/jonkers/ of 

www.mercypilot.nl/mercy/nieuwsbrief/ 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u door- 

geven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 

7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers 

gaat. Ons adres is:  Fam. Jonkers, Kantor MAF, Jl. AMA no 8, 

Sentani 99352,   Papua Indonesia 

zien veranderen naar mensen die God en elkaar lief      

hebben.  Deze mensen laten ons weer zien waarom we hier 

in Papoea zijn. Het animisme  zit diep en iedereen heeft de 

bevrijding nodig die het Evangelie van Jezus Christus 

brengt. Dat alleen geeft vrede.  

VERANDERINGEN 

In het team hebben we verschillende veranderingen gehad. 

Sinds januari zijn er twee gezinnen vertrokken. Het werk 

moet verdeeld worden over minder schouders met twee 

piloten en een monteur minder. Zelf hebben we de eerste 

dozen alweer gepakt, omdat we na ons verlof in augustus 

weer in Sentani hopen te gaan wonen. Dit is nodig voor  

Willem zijn nieuwe rol als Operationeel manager van      

Indonesië, die hij vervuld sinds vorig najaar.  

 

VERLOF 

In mei hopen we weer voor ons tweejaarlijkse verlof naar 

Nederland te komen. We zien er naar uit om weer veel van 

Gebedspunten: 

Dank:  

• Dat Willems reis naar Amerika goed ging en thuis 

met het gezin ook. Dat we allemaal gezond waren. En 

dat het vrij rustig bleef in Wamena in de nasleep van 

de verkiezingen. 

• Dat de Bible dedication eindelijk kon plaatsvinden, 

nadat de Bijbels al ruim een jaar lagen te wachten in 

de MAF opslag om verspreid te kunnen worden. 

• Voor de vier jaar die we in Wamena mochten wonen. 

Er zijn zoveel mooie dingen waar we dankbaar op 

terug mogen kijken. 

Bid: 

• Voor ons als gezin als we een drukke tijd tegemoet 

gaan met de verhuizing en verlof. Vooral ook voor de 

kinderen als ze deze transitie moeilijk vinden. 

• Bid voor het team dat achterblijft en er geen directe 

vervanging is voor de drie gezinnen die vertrekken in 

5 maanden tijd. 

• Dat de Ngalik Bijbelvertaling gezegend wordt, dat 

mensen tot geloof zullen komen en gelovigen zullen 

groeien in het geloof. 

jullie te kunnen ontmoeten! Je bent van harte welkom bij 

onze presentaties in Apeldoorn en Tricht waarin we meer 

zullen vertellen over het werk wat we hier mogen doen.   

Binnenkort volgt een email met datums en tijden. 

Hartelijke groet,  

Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en Sarah. 

In gesprek over een nieuwe landingsbaan die we in gebruik gaan 

nemen. 

Een ‘pastor’ met zijn Ngalik Bijbel 

http://www.maf.nl/

